
HOMILIE 25 AUGUSTUS 2024: KIEZEN 

Een klein opwarmertje om mee te starten… Wat is de rode draad tussen 

volgende personages: Moeder Theresa, Franciscus van Assisi, ML King, 

Oscar Romero,…? 

Naast de vele verschillen hebben zij alvast één zaak gemeen: ze maakten 

moedige keuzes. Ze kozen voor een leven in dienende liefde, in de 

voetsporen van Jezus, en voor sommigen was dit op gevaar van hun eigen 

leven. 

Elke dag opnieuw maken ook wij keuzes: van heel banale over wat we 

straks op het menu zetten tot fundamentele levenskeuzes. Als ik mijn 

laatstejaars begeleid in hun studiekeuzeproces dan valt mij op hoe 

moeilijk sommigen het vaak hebben om voor één iets te ‘moeten’ kiezen, 

want dan moeten ze iets anders, dat ze ook fijn vinden, loslaten. 

‘Kiezen is altijd een beetje verliezen’, zeggen ze dan. 

De beide lezingen van vandaag geven ons een richting aan in het maken 

van keuzes. 

In het verhaal van de eerste lezing had God het volk ui de onderdrukking 

van Egypte bevrijd. In de woestijn worden de zaken altijd op scherp 

gesteld. Teruggeworpen op jezelf, in barre omstandigheden, kom je tot de 

kern: waar wil ik heen met mijn leven?  

Kunnen wij ons hier ook niet in herkennen? Waar ligt ons Egypte-

moment? Waar ervaren wij on-vrijheid en onderdrukking? Waarvan 

moeten wij bevrijd worden? Komen wij doorheen reflectie soms tot het 

besef dat we in een doodlopend straatje zitten en we soms beter het roer 

omgooien? 

Het is aan de rand van het Beloofde Land dat Jozua, Mozes’ opvolger, het 

volk de vraag stelt: zijn jullie bereid God te dienen en alle andere afgoden 

die on-vrij maken achter jullie te laten? Jozua – zijn naam betekent 

trouwens ‘God is redding’ – toont zo de weg naar het leven in overvloed. 

De 10 levenswoorden uit de Thora – de dienst aan God en de dienst aan 

de naaste – werden zo de basis voor het loskomen uit slavernij. Het volk 

kreeg een blijvende oproep tot vrijheid. 

Ook Jezus biedt ons de keuze aan. De Thora, de Wet brengt Hij terug naar 

Gods bedoeling: in vrijheid dienende mensen die het dubbelgebod van de 

liefde nastreven. En Hij maakt een allusie op hoe ver die liefde kan gaan: 

zijn lichaam zal gebroken worden, maar het zal tot voedsel, tot inspiratie 

dienen voor velen. 

Dat was voor veel tijdgenoten godslasterlijk: vlees eten en bloed drinken 

– de verwijzing naar de eucharistie – was voor Joden ongehoord. Het 

moet voor Jezus pijnlijk geweest zijn te merken dat Hij niet iedereen in dit 



verhaal van dienende liefde kon meenemen. Maar Hij gebruikt geen 

dwang, laat iedereen in vrijheid de keuze maken. 

Tenslotte komt Hij bij zijn 12 leerlingen uit: willen jullie ook weggaan? Ze 

blijven. Mooi is hier Petrus’ antwoord, het is de eerste geloofsbelijdenis in 

het evangelie: ‘Naar wie zouden wij gaan Heer, Gij hebt woorden van 

eeuwig leven’. 

Enkel Jezus kan ons – ook in moeilijke situaties – moet geven om door te 

zetten en vol te houden. Enkel God kan ons de kracht geven Jezus’ 

voorbeeld van dienende liefde tot onze steeds weerkerende keuzes te 

maken. 

We mogen hierin falen, we zijn daarin niet alleen. De volkeren tot wie de 

profeten hun oproepen moesten herhalen, waren ook niet onbesproken. 

En onder Jezus’ trouwste vrienden heerste verraad en verloochening. Toch 

liet Hij hen niet in de steek. 

God blijft op pad gaan met broze mensen. Maar in en doorheen onze 

kwetsbaarheid stelt Jezus ons elke dag opnieuw – zonder dwang – de 

vraag: Blijf je? Kies je nog altijd voor Mij? Ben je bereid hiervoor offers te 

brengen? 

We kunnen ons laten inspireren door de heiligen die ik daarnet opsomde, 

maar de radicaliteit van de keuzes die deze mensen maakten, is voor 

weinigen weggelegd. Ze kunnen ons wel hoop en inspiratie bieden. We 

kunnen in ons dagelijkse leven met kleine daden van goedheid al starten. 

Per slot van rekening ligt heiligheid vaak in het doen van heel gewone 

dingen op een buitengewone manier. Dat geldt bij uitstek in onze kleine en 

grote keuzes. 

Als mijn leerlingen zeggen ‘kiezen is ook verliezen’, dan beaam ik dat, 

maar ik vervolg mijn antwoord vaak met ‘maar op een bepaald moment 

moet je kiezen, en bemin dan je keuze. Ga ervoor!’ 

Hiermee wil ik ook eindigen: laat ons elke dag opnieuw ja proberen 

zeggen op Jezus’ vraag om mee te stappen in zijn verhaal van bevrijdende 

liefde. En laat ons die keuze beminnen. 
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